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voorstelling jeugdteam
Afgelopen maand werd in Oostenrijk opnieuw het startschot 

gegeven van de internationale klimcompetitie met de eerste 

wedstrijden Lead en Boulder. Ook de KBF selecteert met de CAB 

ieder seizoen enkele Belgische toppers om zich te meten met het 

internationale klimtalent. Met gepaste trots presenteren we jullie 

de Vlaamse klimmers die de Belgische driekleur verdedigen op 

het internationale toneel met het Belgian Youth Climbing Team 

2015. Afgelopen maand werd in Oostenrijk opnieuw het startschot 

gegeven van de internationale klimcompetitie met de eerste 

wedstrijden Lead en Boulder. Ook de KBF selecteert met de CAB 

ieder seizoen enkele Belgische toppers om zich te meten met het 

internationale klimtalent. Met gepaste trots presenteren we jullie 

de Vlaamse klimmers die de Belgische driekleur verdedigen op 

het internationale toneel met het Belgian Youth Climbing Team 

2015.

 

Leeftijd: 13 jaar

Discipline: Lead en Boulder

Categorie: B

Club: Klimax

Waarom klim je? Wat motiveert jou? 

Ik klim omdat ik het heel leuk vind. Ik heb er ook heel goede 

vrienden. Mijn motivatie is vooral om ervaring op te doen. 

Op welke prestatie ben je het meest trots? 

Ik ben wel trots dat ik de Belgische beker van 2014 heb gewonnen.

Wat hoop je in de toekomst nog te bereiken? 

Het zou wel leuk zijn om een klein en gezellig klimzaaltje te 

kunnen runnen later met leuke routes.

Wat is de mooiste route die je al geklommen hebt?

Ik vond ‘Voleur de Spits’ (7a+) in Berdorf wel een mooie route. 

Wie is jouw grote voorbeeld? 

Ik kijk niet echt speciaal op naar iemand, want elke klimmer heeft 

zijn eigen specialiteit.  Je wil geen kloon worden!

Leeftijd: 15 jaar

Discipline: Boulder

Categorie: B

Club: City Lizard

Sinds wanneer neem je deel aan het wedstrijdcircuit?  

Sinds september 2013. Ik zag een affiche in de klimzaal hangen 

en wou eens zien hoe goed ik was tegenover de rest van België.

Op welke prestatie ben je het meest trots? 

Mijn eerste plaats op het Belgisch kampioenschap Boulder 2014.

Hoe bereid je je voor de dag van de wedstrijd? 

Eerst en vooral goed uitgerust zijn. De meeste voorbereiding zit in 

de training. Verder probeer ik vooral te genieten van de boulders! 

Wat doe je in je vrije tijd als je niet aan het klimmen bent? 

Lezen, de dieren verzorgen, in de tuin werken, naar een goede 

film kijken…

Wie is jouw grote voorbeeld? 

Mijn trainer, Jan Gorrebeeck. Hij weet veel en doet veel voor mij

TEKST: ISABEAU VOGELEER

Aiko Herbos

lukas franckaert



47

wedstrijdklimmen

 
Leeftijd: 15 jaar

Discipline: Boulder en Lead

Categorie: A

Club: Klimax 

Wanneer was jouw ‘eerste keer’ in de klimzaal? 

Ik was 7 jaar toen ik mijn eerste zomerkamp deed in de Kartuizer 

te Mortsel. Vanaf 2010 neem ik deel aan de wedstrijden in Mortsel. 

Sinds 2012, toen ik in Klimax begon, doe ik vrijwel aan alle 

wedstrijden mee. 

Op welke prestatie ben je het meest trots? 

Bij de laatste bekerwedstrijd Boulder in Leuven werd ik als 

14-jarige tweede bij de vrouwen. Ik eindigde zelfs voor mijn grote 

voorbeeld, Magali Hayen - wat ik ook wel een beetje erg vond 

voor haar. 

Wat is het moeilijkste aan topsporter zijn? 

Doordat klimmen steeds belangrijker wordt, blijft er niet veel tijd 

meer over om eens niets te doen.

Wat is het leukste aan topsporter zijn?

Je krijgt veel kansen. Je mag meedoen aan internationale 

wedstrijden waar ook de beste klimmers aan deelnemen.

Wat is de mooiste route die je al geklommen hebt? 

‘Le Toit du Cul de Chien’ in Fontainebleau. 

 Leeftijd: 14

Discipline: Lead 

Categorie: B

Club: Klimax

Wanneer was jouw ‘eerste keer’ in de klimzaal? 

In september 2008 kwam ik voor het eerst in een klimzaal. Eerlijk 

gezegd was het toen nog niet met erg veel zin, maar mijn broer 

en ik moesten het eens proberen van onze ouders. Al snel werd 

er gevraagd of ik in het wedstrijdteam wilde klimmen, wat ik 

natuurlijk heel graag wou (ondertussen klom ik niet meer met 

tegenzin natuurlijk). Zo klom ik al in het voorjaar van 2009 mijn 

eerste wedstrijd. 

Waarom klim je? Wat motiveert jou? 

Het bereiken van doelen, de lat telkens hoger kunnen leggen, het 

plezier in de sport… Klimmen zal nooit eentonig zijn, wat ik een 

geweldige eigenschap vind van de sport.

Op welke prestatie ben je het meest trots? 

In november 2014 klom ik mijn eerste 7b+ op rots, terwijl 

rotsklimmen geen discipline is waar we geregeld op trainen. Toen 

was ik ontzettend trots op mezelf, ook omdat ik nog maar 13 was. 

Wie is jouw grote voorbeeld? 

Anak Verhoeven is zeker en vast een groot voorbeeld. Zij traint ook 

in Klimax. We zien haar dan ook vaak trainen, waardoor het niet 

zo onmogelijk lijkt om zo goed te klimmen. Als ik naar ‘de hele 

wereld’ kijk, dan zijn de Koreaanse Jain Kim en de jonge Ashima 

Shiraishi mijn favorieten, maar ik vind het moeilijk om hen echt 

als voorbeeld te nemen. 

 

elfe claes laure-anne stevens
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 Leeftijd: 18 jaar

Discipline: Lead 

Categorie: Junioren, volwassenen

Club: BVKB

Online: www.anakverhoeven.be

Wanneer was jouw ‘eerste keer’ in de klimzaal?

Dat kan ik me niet echt herinneren. Ik ben als kind letterlijk 

opgegroeid aan de rotsen. Het grootste deel van mijn peutertijd 

speelde zich af in klimgebieden en campings. 

Hoe ben je in het wedstrijdcircuit beland?

Papa en mama zijn scheidsrechters. Als kleuter vond ik het al 

geweldig om erbij te zijn tijdens wedstrijden. Toen ik 9 was liep 

ik rond op het wereldkampioenschap in München. Ik amuseerde 

me geweldig met alle randactiviteiten en het verzamelen van 

handtekeningen. Het was voor mij toen vanzelfsprekend dat ik ooit 

ook wedstrijden zou klimmen. Rond mijn elfde klom ik mijn eerste 

nationale wedstrijd.

Wat is het moeilijkste aan topsporter zijn? 

De constante druk, het lange wedstrijdseizoen en ook het 

voortdurende trainen om de lat steeds hoger te leggen zijn heel 

stresserend. Je hoopt om helemaal klaar te zijn tegen de volgende 

grote wedstrijd en sterker en beter dan het jaar voordien, maar dat 

is niet vanzelfsprekend. Wedstrijden zelf zijn heel zenuwslopend, 

ook doordat mensen vaak hoge verwachtingen hebben.

Hoe is de sfeer in het BYCT? 

De sfeer is heel goed. Er wordt veel gelachen en we moedigen 

elkaar altijd aan. Vlamingen of Walen, het maakt niet uit.

Wat is de moeilijkste graad die je al klom?

In Augustus 2014 klom ik ‘Ultimate Sacrifice’ (8c+) in Gorges Du 

Loup. 

 Leeftijd:14

Discipline: Lead

Categorie: B

Club: Klimax

Waarom klim je? 

Ik ben erg avontuurlijk. Vroeger ging ik op vakantie met mijn 

ouders in Oostenrijk een klimparcours afleggen tussen de bomen. 

Dat deed ik heel erg graag. Het is ook een leuk team, daardoor blijf 

ik het graag doen. 

Op welke prestatie ben je het meest trots?  

Op mijn eerste wedstrijd ben ik Vlaams kampioen geworden.

Wat is het moeilijkste aan topsporter zijn? 

Je moet soms andere leuke dingen opgeven om naar een training 

te gaan.

Wat is de moeilijkste graad die je al klom? 

Een 7b.

Wie is jouw grote voorbeeld? 

Anak Verhoeven. 

 

Leeftijd: 15 jaar

Discipline: Boulder en Lead

Categorie: BF

Club: Klimax

Waarom klim je? 

Het is een sport met veel uitdagingen en variatie in technieken, 

disciplines en de plaatsen waar je kan klimmen zoals buiten op de 

rotsen. Het is ook een heel vriendschappelijke sport. Alle klimmers 

die ik ken, zijn vrienden geworden: in Vlaanderen, Wallonië en 

zelfs in het buitenland. 

Wat is het leukste aan topsporter zijn?

Je leert veel andere klimmers kennen en je leert ook veel van 

andere wedstrijdklimmers. Het is een eer dat je topsporter kan 

zijn. Natuurlijk train ik ook erg hard om steeds te verbeteren. Het 

voelt dan ook supergoed als je internationaal mag deelnemen. 

Het is ook leuk om regelmatig naar het buitenland te gaan voor 

wedstrijden. 

Wat is het moeilijkste aan topsporter zijn? 

Het is moeilijk om de sport te combineren met school. We zijn 

minstens een uur onderweg met de auto naar de training. Als je 

drie keer per week traint, is dat veel reistijd… 

Wat is de mooiste route die je al geklommen hebt? 

De route ‘Sur le fleuve amour’ (7B) in Orgon, Frankrijk. 

Wie zijn jouw grote voorbeelden? 

Mina Markovic, Anna Stöhr en Johanna Ernst. 

N.v.d.r.: Bij het ter perse gaan van dit artikel slaagde 

Anak erin haar eerste  9a route te klimmen: ‘Era Vella’ in  

Margalef, Spanje. Gefeliciteerd!

anak verhoeven ine van zegbroeck

cathinka tilbroghs



49

Leeftijd: 16

Discipline: Lead en een beetje boulder

Categorie: A

Club: Klimax

Online: www.celinecuypers.be

 

Sinds wanneer neem je deel aan het wedstrijdcircuit? 

Na mijn eerste klimbeurt was ik meteen zo enthousiast dat ik 

van papa elke zaterdag mocht meedoen met de jeugdtrainingen. 

Enkele weken later won ik al mijn eerste Belgische bekerwedstrijd 

in Stone Age.

Op welke prestatie ben je het meest trots?

Ik zou het meest trots moeten zijn op de Europese beker die ik 

twee jaar geleden won, maar een wedstrijd winnen in eigen land 

is het leukst.

Wat is het moeilijkste aan topsporter zijn?

Door de trainingen en wedstrijden mis ik regelmatig andere 

familieactiviteiten en dat vind ik jammer. De vrienden mijn ouders 

en mijn familie organiseren geregeld feestjes die ontzettend leuk 

zijn, maar ik meestal moet missen. Ik ga ook enkele keren per 

week fitnessen met papa en die gaat liefst tussen 8 en 9 uur ’s 

morgens. Zo vroeg in de ochtend ben ik nog niet zo actief. Ik kom 

nogal traag op gang.

Wat is het leukste aan topsporter zijn?

Je doet iets wat anderen niet doen. Je reist de wereld een beetje 

rond en je ontmoet veel andere klimmers. De harde training is 

ook fantastisch. Als je moe thuiskomt na vijf uur trainen kan je 

genieten van een lekkere maaltijd.

Hoe is de sfeer in het BYCT? Zijn jullie vrienden of concurrenten?

Voor en na de wedstrijd zijn we vrienden en we gaan soms samen 

klimmen op de rotsen. Tijdens de finale lezen we samen de routes 

en bespreken we de mogelijke oplossingen, maar uiteindelijk is 

het ieder voor zich en gaan we voor het beste resultaat. De sfeer 

onder het team tijdens de vrije momenten op hotel is opperbest. 

De taal maakt het soms moeilijk, maar je leert er wel Frans mee.

Wat is de mooiste route die je al geklommen hebt?

‘Coliseum’, mijn eerste 8a in Rodellar, een route van 40 meter met 

veel colonetten en 12 knieklemmen. 

celine cuypers


